
PROF.DR.IR. JOHN HABRAKEN 
IN MEMORIAM 

Beste en hooggewaardeerde John, 

Nu ben jij ons vooruitgegaan op de weg, die we vroeger of later allemaal 
hebben te gaan.

Voor deze, voor ons nog, onbekende weg begeleiden je, beste John, mijn 
allerbeste wensen.

En voor jouw nabestaanden wensen we veel sterkte bij het onherstelbare 
verlies.


Met grote waardering herinner ik onze eerste ontmoeting op de toenmalige 
THE, nadat ik daar, op voorstel van Wim Quist, tot gewoon hoogleraar 
benoemd werd :

Wij constateerden toen een zekere geest-verwantschap, o.a. door ons beider 
bewondering voor het werk van Konrad Wachsmann.

Kort daarna woonde ik een dia-lezing van jouw in het paviljoen bij, die jij 
begon met de woorden ‘ik stel het erg op prijs, dat u gekomen bent ...’ Toen, 
de Nederlandse taal lerende, bleef deze karakteristieke wijze van een 
introductie echter tot op heden in mijn geheugen levendig.

Met een hele groep, waaronder een aantal bouwkundigen, door Noord-
Amerika reizende, brachten we een inspirerend bezoek aan jouw in de tijd 
dat jij aan het MIT als directeur voor het onderzoek verbonden was.

Bij onze latere ontmoetingen wisselden we herhaaldelijk van gedachten over 
Yoga, sinds jouw echtgenote, net zo als ik, diepe belangstelling voor Yoga 
hadden en wellicht ook nog steeds hebben.

Mijn buitengewone bewondering en waardering - en daar ben ik lang niet de 
enige - geldt voor jouw werk voor en in de SAR - Stichting Architectuur 
Research !

Daarbinnen - alle dank voor de plaatsbepaling van bouw-details en de 
speciale en helpende raster met de dubbel-lijnen.

Te recht hebben deze jouw vindingen hun weg in de wereld gevonden.


Beste John, jij blijft levend-ig in mijn waarderende herinnering !


Peter Schmid - Prakāś & Gabriella Pál-Schmid 
Erdösmecske, Zuid-West-Hongarije, oktober 2023



